
Terugblik Natuurstudieweek 2023 in Eys 
Tekst en foto’s: Lotty Sonnenberg, avondprogramma’s: Ber Onderwater 
 
De 67e natuurweek zit er weer op en we kijken terug op een zeer geslaagde 
week met prima wandelweer. We hebben weer heel veel gezien, genoten en 
vooral ook plezier beleefd aan het samenzijn.  
 
Dit jaar hadden we er bewust voor gekozen wat vroeger in de maand te gaan 
dan voorgaande jaren, zodat we het niet al te warm zouden krijgen. Ook 
zaten we in een ander gedeelte van de Eyserhof, wat prima is bevallen.  
Op maandag 5 juni kwamen de deelnemers in de middag aan en het terras 
was al snel drukbezet om gezellig even bij te praten. 
 
Om 6 uur verzamelden we ons voor het eten dat dit keer werd verzorgd door  
Catering van der Poel uit Voerendaal. Na de gezamenlijke afwas heette Ber 
Onderwater de deelnemers van harte welkom. Het waren er dit jaar 31 en 
waaronder twee nieuwe. Hierna nam John Bakker, zoals ook elke volgende 
avond, met behulp van een door hem samengestelde PowerPoint-
presentatie, de wandeling van de volgende dag door. Routekaartje en 
belangrijke punten werden hierbij besproken. Iedereen had daarnaast een 
door Lotty Sonnenberg samengestelde krant gekregen. Hierin stond de route 
per dag ingetekend en werden wat wetenswaardigheden over de omgeving 
vermeld. Iedereen kon zo de volgende dag goed voorbereid op pad.  
Het verdere avondprogramma verzorgde Arjen Spiekstra traditioneel met zijn 
3D plaatjes een sfeervolle terugblik op de NSW 2022. 
 
Dinsdag was onze eerste wandeling een rondwandeling vanuit Eys via de 
Piepert en het Eyserbosch. Via Mingersberg richting Nijswiller en een mooi 
stuk langs de Selzerbeek. Hierna weer terug over de hoogvlakte naar Eys. 

We hebben deze dag opvallend veel 
bijzondere vogels gezien. 

De rode wouw liet 
zich meermalen 
boven het 
landschap zien. 



De geelgors bracht zijn lied ten gehore en de grasmus bracht een spin naar 
zijn kroost. 
 
De avond werd gevuld met een presentatie van Willebrord over de mooie 
plekjes van Texel, waarna Arjen Spiekstra een aantal korte series prachtige 
natuur in Nederland liet zien. Hierbij bezochten we onder andere het gebied 
van de Kromme Rijn in Utrecht. 
 
Woensdag maakten we een wandeling door het dal van de Geleenbeek. 
Hier vinden zeer diverse landschappen verbinding met elkaar. 

In het dal vind je natte bossen met elzen en op de steile hellingen groeien 
enorme beuken.                  



Door een lange en fraaie grub kwamen 
we bij watermolen Terborgh met een 17e 
-eeuws kasteel.  

 
Hier groeide een mooie groep 
bosandoorn, een lipbloemige die je vaak 
aan bosranden ziet. Ze werden heel 
druk bezocht door meerdere soorten 
hommels en bijen. 
 
Uiteindelijk kwamen we bij de 
Muldersplas, een voormalig stortgebied 

voor kolenslib. Het is nu een visvijver met een levendige natuur rondom. 
 
Deze avond was het de beurt aan Frans Witjes die voor het eerst deelnam 
aan de NSW. Frans is een echte natuurvorser en een goede fotograaf. Dat 
bleek duidelijk uit zijn verslag van zijn trektocht door Lapland. 
 
Donderdag maakten we een wandeling over de St. Pietersberg en door de 
ENCI-groeve.  

Het uitzicht vanaf het platform over de groeve is indrukwekkend. 



maar als je eenmaal beneden tegen de hoge wanden opkijkt is het gevoel 
van kleinheid nog groter.  
 

Als we langs de kalkstenen 
wanden lopen zijn de diverse 
vuursteenlagen goed te zien.  

 
 
 
 
 

 
Dat er rond de vele 
poeltjes en watertjes veel 
libellen te zien waren is 
niet verwonderlijk. Hier 
doet een fraaie vuurlibel 
zijn naam eer aan. 

 
 
Aan het einde van de wandeling verlieten we bij Fort St. Pieter de St. 
Pietersberg om via het Jekerpark naar Maastricht te lopen, waar we de bus 
naar Eys namen.  
 
Ton Zwartjes verzorgde deze avond de pubquiz. Hij viel in voor Jos Koster 
die deze quiz samenstelde en er helaas zelf niet bij kon zijn. Wij hadden veel 
lol en de conclusie was dat het best pittig was. 
 



Vrijdag maakten we een rondwandeling vanuit Noorbeek. De dag brengt 
veel afwisseling: landerijen, beekjes, bos en mooie uitzichten.  
 
We brachten 
een bezoek 
aan Hoeve 
Schopsheim, 
waar een drie 
eeuwen oude 
dubbele 
carréboerderij 
geheel 
verbouwd is 
in oude stijl 
met een 
schitterende 
tuin, waar we volop konden genieten van de uitgekiende bloemenpracht. 

De andere kant opkijkend, was er een weids uitzicht over het Limburgse 
landschap. Werkelijk een prachtig plekje! 
 

We lopen later een stuk langs de Voer, die we ook een paar keer oversteken, 
zowel qua plantengroei als insectenleven is hier veel te zien. 

 
De bosbeekjuffers lieten zich hier uitgebreid bewonderen en als je zo’n 
vleugel van dichtbij bekijkt is het ook echt iets om je over te verwonderen! 



Door het Noordal en het natuurgebied Altenbroek komen we weer in 
Noorbeek, vanwaar we weer naar huis rijden. 
 
In de avond vertoonde Robbert Zuijdam een presentatie over zijn geliefde 
onderwerp ‘libellen’. Dat Robbert hier veel vanaf weet, is duidelijk.  
 
Zaterdag was gereserveerd voor onze buitenlandse reis naar de Belgische 
Ardennen. Nadat de bus ons had afgezet in Solwaster, wandelden we over 
smalle, soms stenige paadjes langs de riviertjes de Statte en de Hoëgne. 

 
De Statte wordt gekenmerkt door 
vele stroomversnellingen en 
watervalletjes en stroomt over en 
tussen grote rotsblokken.  
 
We volgen de beek tot we bij Le 
Rocher de Belisse komen. 
 

 
 

Rocher de Belisse is 
een rotsformatie van 
ongeveer 60 meter 
hoog, stammend uit 
het Cambrium en dus 
ongeveer 500 miljoen 
jaar oud. Als je via een 
pad naar boven gaat, 
heb je een fantastisch 
uitzicht over de 
omgeving en over de 
achterblijvers. 
 
We gaan verder door 
een schitterend bos 
en langs De Dolmen, een enorm granietblok, dat mogelijk ooit diende als 
deksteen voor een megalietengraf.    
 
Vanaf de brug De Belleheid voert het pad langs de Hoëgne naar de Cascade 
Leopoldm II en daarna weer terug.                      



Langs het water zagen we 
meermaals de grote gele 
kwikstaart.  
Het laatste stuk gaat 
stroomafwaarts langs de nu 
bredere en rustiger stromende 
Hoegne.  
 
We zien hier meerdere vlinders 
vliegen waaronder dit fraaie vals 
witje. Het is een forse dagactieve 
nachtvlinder uit de spanner familie. 
 
André van Stijn nam ons ‘s avonds mee naar Columbia. Hij was daar met 
een aantal ‘aquariumvrienden’ om de natuurlijke plekken te bewonderen van 
diverse aquariumvissen. Heel interessant.  
 
Naast de eerder genoemde presentaties gingen wij in het donker meerdere 
malen op zoek naar de vuurvliegjes en vleermuizen, die ook in ruime mate 
werden waargenomen. Frans Witjes liet ons kennis maken met zijn 
nachtzichtkijker. Hiermee werden onder andere dassen en vossen gespot 
die vlakbij de Eyserhof verbleven. Een prachtig gezicht. 
 
Zondag gaan we voor de laatste wandeling de Piepertweg omhoog en 
komen via Roodborn op de bloemrijke weide. Het uitzicht was weer om van 
te genieten en dat deden we dan ook. 

 
 
In het grasland vonden we weer vele mooie bloemen 
zoals de piepkleine vleugeltjesbloem en heel veel 
hondskruid, een mooie orchidee. 



Dat was echter nog niet 
alles, want na enig zoeken 
vonden we ook nog een 
aantal exemplaren van de 
welriekende nachtorchis x 
bergnachtorchis en even 
later zelfs nog een heel 
fraaie bijenorchis.  

 
Ook de rest van de wandeling was 
zeer de moeite waard. We hebben 
door fraai landschap gelopen, langs 
de Gulp, de Geul en de Eyserbeek 
om uiteindelijk weer in Eys uit te 
komen. Het was een prachtige dag. 
 
‘s Avonds was het bonte avond met de traditionele fotowedstrijd 
gepresenteerd door Ber Onderwater. Het aantal ingezonden foto’s overtrof 
de verwachtingen. De kwaliteit was hoog. Frans Witjes, Lotty Sonnenberg en 
Corné Kieboom waren de winnaars. 
 
Ook de programmaverzorgers werden bedacht met presentjes.  
Hierna werden de leden van de organiserende commissie naar voren 
geroepen en door Robbert Zuijdam namens de deelnemers uitgebreid 
bedankt. 
 
We kijken terug op een heel gezellige en geslaagde week waarin we weer 
konden genieten van de mooie natuur en elkaars gezelschap.  
Helaas was het ook de laatste keer dat we dit deden, want de Commissie 
heeft na vele jaren en heel veel gezellige en mooie natuurweken, waarin ook 
de inzet en betrokkenheid van de deelnemers mede oorzaak waren van het 
succes, besloten dat het moment was aangebroken om te stoppen.  


